
 

 

         

Nieuwsbrief  april/mei 2023 

PERSOONLIJK 

Bedankt voor de kaartjes, tekeningen en gesproken woorden van steun en troost. Hoewel mijn 
moeder oud en ook echt wel “der dagen zat” was, is het toch een zeer aangrijpend gebeuren. De 
emoties maken dat ik erg moe ben. Ook zijn er na een overlijden de praktische zaken die geregeld 
moesten en moeten worden, en die  maken dat er wat minder tijd in de taken op Tamboerijn is gaan 
zitten, zoals bv thema-activiteiten voorbereiden, foto’s uitzoeken, coaching volgen. Ook het werken 
aan de ouderavond is er nog niet van gekomen. 

Anderzijds gaat het zorgen voor de kinderen en er op uit gaan, samen spelen en lezen en zingen…etc. 
ons heel prima af, dat geeft ook afleiding en vrolijkheid. En dan kom ik weer tot de conclusie dat het 
vaak helemaal niet zo ingewikkeld hoeft. Zo was het oorspronkelijke plan om met de kinderen te gaan 
bakken voor Pasen niet goed voorbereid, en gingen we “dan maar” speelgoedeieren verstoppen en 
zoeken. Die activiteit bleek alles in zich te hebben wat we maar wilden: de kinderen waren druk in 
beweging, er werd gepraat, de groteren hielpen de kleineren, er werd gejuicht om de succesjes, en het 
is natuurlijk ook nog een beetje cultuur/traditie. Kortom, ondanks alles hebben we ook weer met 
elkaar genoten. 

GROEP  

Dat Jonas weg is, en dat Anna van 4 naar 2 dagen is gegaan, merken we hier wel. En over een maand is 
Anna ook 4 geworden en dan moeten we helemaal afscheid van haar nemen. We nemen op 11 mei 
afscheid. De groep is dan best wel jong, waarop we ook de activiteiten weer anders moeten 
aanbieden. En Mana, als enige 3-jarige moet af en toe een eigen activiteit aangeboden krijgen.  

Intussen worden de andere kinderen natuurlijk steeds groter, de dreumesen beginnen peutertjes te 
worden, En de baby’s blijven niet meer netjes op een plekje liggen, maar schuiven, rollen of tijgeren 
door de groep. Aron vindt het echt niet meer leuk om in de babyhoek gelegd te worden….over een 
paar maanden hebben we die wellicht niet meer nodig. 

THEMA  

Na Pasen gaan we weer aan de slag met het thema “lente”. In het park zien we heel goed dat het 
voorjaar is begonnen. Steeds meer blaadjes en bloempjes, en vorige week konden we 11 
eendenkuikentjes bewonderen. In onze eigen tuin zijn we ook weer begonnen met het moestuintje, 
we hopen ook dit jaar een paar kruiden en groentes uit eigen tuin te kunnen gaan proeven met de 
kinderen. Verder hopen we de bloempjes en de bijtjes ook weer met liedjes, boekjes en 
knutselwerkjes onder de aandacht te brengen. 

PICKNICK 

Zet vast in de agenda: Op zondag 27 augustus hebben we van 10.00 tot 13.00 uur weer Nieuw 
Rotsoord afgehuurd voor onze jaarlijkse picknick! Iedereen die leuke ideeën heeft over wat te doen: 
welkom, zelf hebben we er eerlijk gezegd nog niet echt over nagedacht.  



 

 

 

ONTRUIMING 

Hoewel onze focus ligt op het bieden van een emotioneel veilige plek, moet de fysieke veiligheid 
natuurlijk ook gegarandeerd zijn. Daarom volgen we elk jaar een BHV cursus, minimaal om het jaar een 
cursus kinder-EHBO, daarom nemen we ieder jaar ons beleid “veiligheid en gezondheid” door, en 
daarom oefenen we af en toe een ontruiming. Ook vandaag hielden we weer een 
ontruimingsoefening. We deden alsof (dat zeg ik er altijd heel duidelijk bij) er brand bij de voordeur 
was. Dus allemaal snel, gewoon op sokken en sloffen, de tuin in. Daarna is er natuurlijk nog een tijdje 
brandweertje gespeeld. 

 

VERJAARDAGEN 

Zayen    16 april   2 jaar 

Malika   20 april   32 jaar 

Anna   13 mei   4 jaar 

Eli   17 mei   1 jaar 

Theo   17 mei   72 jaar 

Florian   31 mei   2 jaar 

VAKANTIES EN FEESTDAGEN 2023 

Donderdag 27 april   Koningsdag 

Woensdag 17 mei   Vakantiedag (1 dag) 

Donderdag 18 mei   Hemelvaartsdag 

Maandag 29 mei   2e Pinksterdag 

24 juli t/m 10 augustus    vakantiedagen (12 dagen) 

Maandag en dinsdag 25 en 26 dec.  1e en 2e Kerstdag 

27 en 28 december    vakantiedagen (2 dagen) 

(opgeteld 15 vakantiedagen, één dag blijft flexibel) 

 

Vriendelijke groet, Judith van der Voet 


